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Tuut tuut 

Het jaar 2018 met zijn lange warme zomer 
loopt op zijn einde, wat ging het toch snel 
voorbij. 

Mijn eerste gedachten gaan naar de ritorganisators: 
na jaren van onbaatzuchtige inzet, soms ook in moeilijke 
periodes door gezondheids- of familiale problemen, en ondanks 
de stress door de vele wegenwerken, wisten jullie nog steeds 
prachtige ritten te toveren voor onze leden. Daarom mijn welge-
meende DANK U WEL. Chapeau allemaal! 

Maar onze draaimolen staat niet stil en we zijn al druk bezig voor 
2019, met als eerste activiteit ons Clubfeest in “De Parel” op 2 
februari. Daarna is er op 15 maart onze jaarlijkse Algemene Ver-
gadering in ons clublokaal. 

Onze openingsrit, de Baronrit, is gepland op 17 maart, en onze 
vijfdaagse naar de Elzas in Frankrijk is zo goed als af. Verderop in 
het magazine vinden jullie de uitnodigingen hiervoor. 

Onze laatste aanwinst als 
publiciteitswagentje is Piaggio 
Vespa APE, wel al 20 jaar oud. 

Met dank aan de nieuwe leden 
voor hun lidmaatschap en het 
vertrouwen dat ze stellen in de 
club. 

Verder wens ik mijn team en iedereen nog een Zalig Kerstfeest en 
een gelukkig Nieuwjaar.

PS met speciale dank aan onze fotograaf Jonny, die ook zorgt 
voor de afwerking van ons magazine.

 
Jullie voorzitter 
Tuut Tuut

Met dank aan
Hilde, Marc en Julien
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Restaurant 
De voet van Keizer Karel

Klapscheutstraat 41a
1741 Wambeek

02/582.77.72

info@devoetvankeizerkarel.be

www.devoetvankeizerkarel.be

Openingsuren

donderdag vanaf 18u

vrijdag vanaf 12u

zaterdag vanaf 15u

zondag vanaf 11u30



Op een regenachtige zondag (en dat was het 
enigste minder goede) mochten wij weer te 
samen komen om de jaarlijkse dakpannenrit 
te rijden. Dit te samen met de New Paddock 
Corvette Club Belgium en de Pajotse Oldtimer 
Vrienden, ook van Belgium. 
 
Wij hadden afspraak rond 9 uur te Molenstede 
in Katsenberg, waar Christine en Danny ons 
met de glimlach opwachten en ons een lekker 
uitgebreid ontbijt te wachten stond. En lekker 
dat da was. 
 
Na het ontbijt nog een beetje uitleg gekregen 
van de voorzitter (NPCC) en we konden ver-
trekken. En ik had het geluk om met de C5 van 
Christine en Danny te mogen rijden …… fier 
dat ik was. Bedankt Christine en Danny! 
 
Langs kleine baantjes en dorpjes reden we de 
herfstkleuren in. Mooie kleuren. En niet willen 
regenen hé (lach).

Dakpannenrit
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De abdij van Averbode en zo naar Eindhout, 
Vorst (niet bij Brussel), toffe baantjes, een wa-
tertoren en regelmatig het rechtse voetje naar 
boven halen voor de trajectcontroles ;)

Zelfs met de regen was het een mooie trip. 
Ook af en toe even stoppen om een drankje 
te nuttigen en ’t vrouwke te ontdoen van natte 
lasten. (Stop chauffeur, madam moet pissen.) 
 
Via Westerlo naar Voortkapel naar een mooie 
oude windmolen in Hulshout. De regen begint 
al wat te verminderen …….. laat het maar re-
genen want we komen aan in Westmeerbeek, 
waar ons een prachtige verrassing te wachten 
staat. Namelijk een grote loods met Ameri-
kaanse wagens in van 1950 tot 1959 (Eldora-
do, Hornet, Cadillac, ….. en nog vele andere 
prachtwagens), ook brommers en Vespa’s uit 
die tijd (Bianchi, Vespa,….). 
 
De decoratie op de muren (TV wit/zwart, ra-
dio’s, Jukebox, ……), je had ogen te weinig 
om alles te bekijken. Alles was zoals nieuw. De 
drankstop was hier ook voorzien in een typisch 
Amerikaanse Café, om U tegen te zeggen.
Ik persoonlijk kon mijn bed daar zetten en en-
kele weken hierin vertoeven. Zo mooi .
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En ja, de rit gaat verder en de mensen begin-
nen een beetje honger te krijgen van al dat 
moois. Dus gaan we stilaan terug richting Mo-
lenstede. Inmiddels is het gestopt met regenen 
en kunnen de cabrio’s onder ons ……..  nee 
nee, alles blijft dicht (lach). We rijden terug 
via Herstel, Blauberg, Goordijk om onderweg 
het standbeeld van ‘De Witte van Zichem’ te 
passeren (waar is de tijd?). 
 
Nog wat genieten van de mooie herfstkleuren 
op de terugweg. We naderen het station van 
Diest en Molenstede centrum, waar we aan-
komen in het restaurant om een lekkere maal- 
tijd te nuttigen. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte hebben Christine en 
Danny nog een mooie herinnering voor ons. 
Een mooie gedenkplaat van een C5 op een 
houten voet. 
 
Duizend maal dank Christine en Danny en 
medewerkers. Graag tot volgende keer. 
 

Marc V V (nummer 7)
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Uitnodiging 

Clubfeest 
zaterdag 2 februari 2019 

vanaf 17h30 
 

 

 

 

 

MENU 

APERITIEF MET HAPJES 

CHAMPIGNONROOMSOEP MET 
KRUIDENKAAS EN KERVELPLUKSELS 

FLAN VAN SINT-JACOBSVRUCHTEN MET 
COURGETTEN EN BLANKE BOTER 

GIN & TONIC SORBET 

IBERICO FILET MET JAGERSAUS 
GROENTENKROONTJE EN KROKETJES 

KOFFIE MET DESSERTBORD 
Wijnen, waters, bieren en frisdranken tot en met de koffie 

inbegrepen 

 

 

 

Feestzalen De Parel 

Heirebaan 357, 9400 Denderwindeke 

Prijs 60 € p/p voor leden (tussenkomst club 25 € p/p) 

Prijs niet leden 85 € p/p 

Kinderen tot 12 jaar 35 € p/p 

Inschrijving door storting op rekening van De Pajotse 
Oldtimer Vrienden  BE47 7340 1617 7080 met 

vermelding van naam en het aantal personen en/of 
kinderen.  

inschrijven vóór 12 januari 2019 
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Willy en Maggy nodigen jullie uit voor een ritje van ongeveer 110 Km langs 
Vlaamse wegen. 

Samenkomst: Ontmoetingscentrum Keperenberg, Keperenbergstraat 37 b te 
1701 Itterbeek vanaf 9.30 u. 

Vertrek: 10.15 u. 

Om 11 u worden we verwacht aan de “Boerderij van de toekomst” voor een 
bezoek 

Voorzie een picknick voor ’s middags, er is ook mogelijkheid om iets te eten 
onderweg. In de namiddag voorzien we een drankstop. 

Bij de eindstop rond 17 u wacht ons een hoofdschotel en een dessertje. 

Prijs pp leden : 31 € 

Prijs < 12 jaar : 15 €       

Prijs pp  niet leden : 36 € 

Prijs pp zonder eten : 10 € 

 

Inschrijving  door storting op rekening van de Pajotse Oldtimer Vrienden  

BE 47 7340 1617 7080  met vermelding van het aantal personen/kinderen vóór 
10 maart 2019 

Meer informatie bij Maggy en Willy: 0496 87 19 22  
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Onlangs kwam ik terug een filmpje tegen waar 
Paul Jambers een bezoek bracht aan een au-
to-collectie in het Wintercircus van Gent. Ik had 
deze aflevering in geen jaren gezien en het viel 
me op dat ik dit compleet uit het oog verloren 
was. Wat startte als een verzamelwoede van 
Ghislain Mahy in 1944 met een Ford T, eindig-
de met een collectie van rond de 1000 wagens, 
waarvan slechts een fractie in Leuze ten toon 
staat (+ 300 stuks) en in Autoworld Brussels 
in het Jubelpark zouden er nog tussen de 150 
en 200 wagens van hun staan. Na wat zoeken 
en plannen, vooral om een vrije dag te vinden, 
reden mijn vader en ik op zondag 30 septem-
ber 2018 richting Leuze-en-Hainaut waar nu de 
collectie Mahy zich bevindt.  
 
’s Morgens om 9u. vertrokken we met de 35th 
anniversary Corvette naar het museum. Geluk-
kig hadden we geen file rond Brussel en reden 
we via de E19 en E429 naar afrit Frasnes. 
Onderweg weer heel wat beziens met de Cor-
vette, zelfs een paar mensen die foto’s aan het 
trekken waren. Velen weten niet dat van dit  
exemplaar er maar 14 stuks zich in Europa 
bevinden, van de in totaal identieke 2050 die 
in 1988 gemaakt werden. Onderweg waren 
er zelfs een paar Porsches die ons weer eens 
kwamen uitdagen voor een snel ritje, waar ik 
zeker niet aan toe geef. Dus vertrokken ze 
maar met volle vaart.

Een bezoek aan de Collectie Mahy
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Na een klein stukje gewone baan, zagen we aan 
onze linkerkant de rode gevel van het museum. 
We reden langs het tankstation naar links en 
parkeerden de Corvette aan de gevel van het 
museum. Toen we het museum binnenkwamen, 
zagen we meteen al rechts een Delahaye met stof 
en al staan. Weergegeven als een soort van “barn 
find”. Aan de receptie van het museum werden we 
vriendelijk onthaald in het Nederlands en kregen 
we meteen ook een beetje uitleg hoe het museum 
ingedeeld was. We gingen rechts van de recep-
tie naar het eerste gedeelte van het museum. Dit 
gedeelte is een overzicht van de micro-wagen, 
kleine wagentjes zoals de Messerschmitt, Vespa, 
enz. Dan kwamen we wat verder in een zaal te- 
recht met heel wat wagens volgens land 
ingedeeld. Amerika, Frankrijk, Duitsland, België, 
enz. waren vertegenwoordigd. Er stonden zeker 
heel wat prachtige stukken in, zonde eigenlijk dat 
ze toch wat onder het stof stonden.  
 
Na rustig heel wat wagens en informatieborden 
bekeken te hebben, gingen we terug richting de 
inkom, want door het winkeltje van het museum 
kwamen we in het andere gedeelte van het mu- 
seum terecht. Hier stonden auto’s die best wel wat 
liefde konden gebruiken, onder het stof, dof  
chroomwerk en met heel wat roest aan.Ik kan 
begrijpen dat zo’n museum houden heel wat werk 
kost en tijd. Maar je kan er heel wat meer mee 
doen. In dit volgende gedeelte konden we niet aan 
de auto’s komen, we konden enkel maar kijken 
vanaf een soort verhoogd wandelpad langs de 
muren. Hier zagen we een Mustang, een Corvair 
cabrio met heel wat roest en stof, Opel Rekord, 
VW 1500, Cadillacs, enz. Over het volgende 
gedeelte zagen we ook een VW 412, Ford T, enz., 
waarna we in het laatste toegankelijke gedeelte 
van het museum kwamen. Hier stonden ook 
auto’s op een soort constructie, waar een soort 
van tijdslijn van koets tot hedendaagse auto werd 
weer gegeven. Ook zagen we er twee Citroën half 
tracks op een gesimuleerde berg aan de kant van 
de zaal staan. Alles stond hier ook onder stof en 
onder de constructie stonden de wagens al sinds 
jaren stil met heel wat vuil erop. Persoonlijk vind 
ik dit als autoliefhebber een heel triestig zicht. In 
een hoek onderaan ontdekten we ook een Stanley 
Steamer Commercial van 1910, die stond er ook 
met stof en al geparkeerd tegen de kant. Man, wat 
had ik graag korter bij deze wagen geraakt. Als 
een liefhebber van dit type Amerikaanse wagen, 
was het me een avontuurtje geweest. Dus maak-
ten we er enkele foto’s van met de gsm. Na deze
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zaal kwamen we terug aan de receptie van het mu-
seum en vroegen ze onze reactie, waarbij ik zeker 
mijn mening gaf. 
 
Er werd mij ook verteld dat ze de nodige gelde- 
lijke middelen nog zoeken en vooral hulp om een 
restauratie ruimte in orde te brengen. Ook om 
verder het museum uit te bouwen, hij vertelde me 
ook dat er nog twee andere zalen zijn, waar het 
ander gedeelte van de collectie in staat, weliswaar 
onder een dikke laag stof. Er worden ondertussen 
op regelmatige basis ook auto’s uitgewisseld met 
Autoworld in Brussel en roteren ze ook de collectie 
in Leuze wat. Spijtig dat je niets kan regelen om in 
het niet toegankelijke gedeelte te kunnen geraken 
onder begeleiding. 
 
Ik hoop dat ze dit nog ooit klaar krijgen, Ivan Mahy, 
de zoon van Ghislain is niet meer van de jong-
ste. Het museum heeft zeker potentieel en is een 
bezoekje waard. Terwijl we daar waren, waren er 
slechts een handvol mensen langs geweest en 
stonden er, buiten ons, nog maar twee oude Ci- 
troëns. Die brachten ook een bezoekje aan het 
museum. 
 

Jonny
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                         De Pajotse Oldtimer Vrienden 

Van woendag 29 mei tot zondag 2 juni 2019 

Samenkomst om 8h00 aan het TOTAL tankstation Nijvel richting 

Parijs voor het ontbijt, het vertrek is voorzien rond 9h00. 

Picknick voorzien voor ‘s middags. 

Deelnameprijs: 425€ p/p in 2 pers. Kamer 

Singel toeslag 160€ p/p in 1 pers. Kamer 

Voorschot 200€ p/p te betalen vóór 1 maart 2019 

Saldo te betalen vóór 1 mei 2019 

Inschrijven door storting van 200€ p/p op rekening van de club   

De Pajotse Oldtimer Vrienden BE47 7340 1617 7080 met vermel-

ding van het aantal personen. 

Meer info zie Freddy 

0475/76.11.19 

 

DePoV 
Heerbaan 39 
1755 Gooik 

Een organisatie van: 
 
De Pajotse Oldtimer Vrienden 
 
Freddy & Monique 
Luc & Marleen 

Telefoon: 0475/76.11.19 
E-mail: info@depov.be 
website: www.depov.be 

 5-daagse Elzas 
Uitnodiging 



Jaarmarkt Gooik
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Jaarmarkt Ternat
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Zondag 14 oktober 2018 is geen gewone zondag. 
De meeste mensen hebben in de voormiddag hun 
stem ‘moeten’ uitbrengen. Daarom komen we pas 
om 11.00 u samen om ons in te schrijven voor de 
Meesterrit. 
 
Het vertrekpunt van deze rit is boven op de Bos-
berg in Taverne ‘El Faro’. Elke deelnemer is meer 
dan goed gezind en dit vooral omdat het weer voor 
de tijd van het jaar prachtig is. 
 
Rond het middaguur vertrekken we voor een pan-
orama-rit. Dat mag gezegd worden want de natuur 
in de Vlaamse Ardennen, de prachtige panora-
mische uitzichten en een heerlijk warm aanvoe- 
lende zon, maakt van deze rit een ‘bijouke’.

Meesterrit
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De herfst heeft nog niet helemaal zijn intrede 
gedaan. Hier en daar merk je al wat licht verkleurde 
bladeren. Maar van bladval is nog helemaal geen 
sprake. De vele zonnestralen schijnen op de net 
omgeploegde velden en in de weiden genieten de 
koeien nog van de laatste malse grassprietjes. 
 
Hoe heerlijk kunnen herfsttaferelen zijn. 
 
Ongeveer halfweg is er een tussenstop voorzien. 
Iedereen wil uiteraard nog buiten zitten op het 
terras. Het is er dan ook een drukte van jewelste op 
het kerkplein van Zegelsem. Ook bekende Vlamin-
gen, zoals Marijn De Valck, alias Balthazar Boma, 
en Nicky Jones, laten het niet aan hun hart komen 
en genieten van een fris biertje in de namiddagzon. 
Wij worden zelfs getrakteerd op een optreden van 
een plaatselijke fanfare en nadien een nummertje 
gespeeld enkel op slagwerk. 
 
Toch moeten we verder in de heuvelachtige streek 
rond Brakel. Wij genieten met volle teugen en het 
zijn alleen de verkiezingsborden die het uitzicht wat 
verstoren. Maar dat kan ons humeur niet aantasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We rijden verder langs kronkelende wegjes en 
terwijl de zon zich langzaam begint te verschuilen 
achter de bomen, komen we aan ons eindpunt.  

En ja, een restaurant met uitzicht, bijna boven op 
de muur van Geraardsbergen, praten we na en ge-
nieten van een lekkere brochette met frietjes.  

Meer moet dat toch niet zijn……. 

Hvs
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Als de pompoenen op hun dikst zijn en mooi 
geel-oranje beginnen te kleuren, dan weten wij dat 
het uur van de spoken nabij is. 
 
Ook zo bij de oldtimervrienden. Wij dus allen naar 
het 5de wiel en het was zoeken om een parkeer-
plaats te bemachtigen. De organisatoren stonden 
ons in vol ornaat op te wachten en na het babbel- 
tje van de voorzitter en de organisator konden wij 
vertrekken. Ook het roadbook kreeg wat kleur en 
uiteraard een kleine aanpassing. 
 
Het was al beginnen schemeren en de angst zat er 
goed in. Grauwe lucht, dreigende wolken en bo- 
men die hun bladeren verloren, het was er allemaal.  
Gelukkig kregen wij al zeer vroeg een drankstop 
om ons moed in te drinken. De gastvrouw, Kathy, 
stond ons al op te wachten en nadat al de wagens 
een parking gevonden hadden, leidde zij ons via de 
voortuin naar een schuur. Groot was onze verba-
zing bij het betreden van de drankschuur. Hier was 
niet alleen het nodige om angstigen te voorzien van 
de geestrijke, kalmerende drank, 
 
NEEN, 
 
hier stond ook een gigantisch orgel in aanbouw

Halloweenrit
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(10m hoog, 8m breed en 2500 pijpen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kathy nam dan maar het woord en leidde ons rond 
in de wondere wereld van de orgelbouwers. Wij 
bevonden ons namelijk in de hoeve-atelier van 
de Familie Potvlieghe. De uitleg van Kathy moet 
bijzonder interessant geweest zijn, want het was 
muisstil tijdens de bespreking van hetgeen hier 
gerealiseerd werd. Zelden heb ik het meegemaakt 
dat iedereen zo geboeid stond te luisteren en er 
werden ook heel wat vragen gesteld. Kathy trachtte 
het ook voor ons leken in een begrijpbare taal naar 
voren te brengen, want er kwam toch wel een mas-
sa vakkennis te pas aan het bouwen en restaure-
ren van de orgels. Joris Potvlieghe geldt dan ook 
als een referentie in het kleine wereldje van grote 
orgelbouwers-restaurateurs. Het deels afgewerkte 
orgel kon ook al bespeeld worden en dat liet Hugo 
zich geen 2 maal vragen. Als amateur pianist slaag-
de hij erin om ons al even in de kerstsfeer te bren-
gen. Ook werd ons uit de doeken gedaan wat een 
clavichord is (lijkt van uiterlijk wat op een clavecim-
bel, maar is anders van bespeelwijze). 
 
Ook als bouwer van muziekinstallaties met een per-
fecte geluidsweergave, versterkers met Russische 
lampen, heel wat zilverdraad en prachtige luidspre-
kers, wekt Joris jaloerse blikken bij de mensen van 
o.a. B&O… 
 
Kijk ook eens op de website om nog meer wonder- 
lijke wetenswaardigheden te ontdekken:
www.jorispotvlieghe.be en www.orator.be
We hebben Kathy moeten afremmen in haar uitleg 
omdat we anders onze rit niet verder konden afrij-
den. 
 
Intussen was het ook al pikkedonker en via heel 
wat kleine, hobbelige landwegen doorkruisten wij 
het landschap om uiteindelijk aan te komen in de 
lugubere buurten van Ternat.  Dracula zag er zelfs 
al zeer bleek uit, maquillage of van de koude?
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Hier liepen ook heel wat ongure geesten, moor-
denaars met messen en boomzagen, spoken en 
ander gespuis rond. Gelukkiglijk duurde deze pas-
sage niet te lang en konden wij tot rust komen. Nog 
even wat rijden, zoeken, verloren rijden (sommigen) 
en wij kwamen op de plaats van bestemming: het 
Koetshuis in Strijtem. Plots verschenen hier ook de 
monsters van de Ternatse bossen in een normalere 
outfit. Ook Joris en Kathy kwamen ons hier vervoe-
gen,  mogelijk kunnen wij hen ook nog overtuigen 
om een oldtimer aan te schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Halloweenmaaltijd was voortreffelijk en na de 
ritorganisatoren, de helpers en de orgelbouwers 
bedankt te hebben kon iedereen naar huis. 

Voor volgend jaar voorzien wij een nog meer  
angstaanjagende trip en rekenen er ten stelligste 
op dat alle deelnemers in een aangepaste outfit 
zouden deelnemen, indien het weer het toelaat ook 
met de oldtimer.

JULES de GUUK



29

Binnenkort begint er alweer een nieuw jaar en dus 
wordt het tijd om aan het lidgeld te denken. 
 
Ook voor 2019 bedraagt het lidgeld voor elk lid 
40 €, ondanks de steeds stijgende kosten van de 
club. 

Het lidgeld wordt gebruikt voor de werking van de 
club: de verzekering, het drukken van het club-
blad, de aankoop van lidkaarten, de website, de 
bijdrage aan het clubfeest ….. 

Daarnaast gaat een deel naar BFOV (Belgische 
Federatie voor Oude Voertuigen), overkoepelend 
organisme en onze spreekbuis naar de verschil-
lende regeringen: buiten het forfaitaire bedrag dat 
wij als club betalen, wordt per lid een bedrag aan-
gerekend. Als lid van de POV ben je automatisch 
ook lid van BFOV, krijg je een lidkaart en ontvang 
je 4 maal per jaar hun magazine. Tevens kan je 
terecht op hun website en hun ledenportaal voor 
alle informatie over oldtimers.  

Ik wil  je aandacht erop vestigen dat deel uitmak-
en van een oldtimerclub een vereiste is als je via 
je club een verzekering voor je oldtimer(s) hebt 
afgesloten. 
 
Gelieve je lidgeld te betalen vóór 20 januari 2019

VERGEET HET NIET!

Lidgeld 2019
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Toyota Camry 1990 
 
104000 km en in goede staat. 
 
Contact Rudi Huwaert  
 
Tel: 0472 60 31 21 
 
Prijs €3500

Te koop
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Kalender 2019
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